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Woensdag 6 augustus 2025: wandeling Maldegem-Donk

32 VWA-ers verzamelden aan de ingang van het vroegere Elisabeth-ziekenhuis in Sijsele
voor de start van de zomerwandeling.

Vooraf kregen we een kijk op de geschiedenis van het Sanatorium sinds het ontstaan
in 1921 tot op heden. Aanvankelijk voorbehouden voor vrouwelijke
tuberculosepatiénten werd het later een algemeen ziekenhuis en is nu omgevormd tot
het huidige Sanapolis.

Na de inleiding konden we starten voor de wandelroute ‘De lange wegelinck’, een naam
die verwijst naar de verbindingsweg die liep naar de nu verdwenen abdij van
Zoetendale, gesticht in 1215, maar in 1578 verwoest door de Geuzen.

De lusvormige wandeling van +/- 8 km voerde ons door het landelijke kerkdorp Donk,
deels op verharde en deels op onverharde wegen. We trokken door de velden, dichtbij
de twee kanalen die door het landschap zijn getrokken en vandaar verder via Damme
naar zee stromen, maar ook in de nabijheid van de drukke snelweg Antwerpen-Knokke.
De wandelaars hielden er een mooi tempo op na, keuvelend onder elkaar en genietend
van een deugddoende zon. Zo bereikten we na een kleine 2 u. de brasserie 't Oud
Sanatorium waar we vergast werden op een lekker stuk huisgemaakte appeltaart en
zelfgekozen bijpassend drankje. Een afsluiter voor een geslaagde VVA-namiddag.

Zaterdag 30 augustus 2025: Vriendenuitstap naar het Pajottenland

‘En zeggen dat we hier maar op 10 km van de Brusselse Grote Markt verwijderd zijn’,
is een bedenking die je niet één maar verschillende malen maakt als je het Pajottenland
doorkruist.

De streek heeft iets gemeen met de Brugse regio: in de negentiende eeuw is de
industriéle revolutie eraan voorbijgegaan. En zo komt het dat je er nog altijd grazende
koeien, smalle wegen en onbeschadigde dorpskernen vindt.

Reisleiders Joost en Mia Proesmans slaagden er in onze nieuwsgierigheid op te wekken
en de woelige geschiedenis van het kasteel van Gaasbeek katapulteerde ons meteen
in het verleden. Het neogotisch interieur deed ons alweer aan de eigen streek denken,
en meer bepaald aan het kasteel van Loppem. De prachtige fruittuin riep het organisch
leven op dat zo plastisch door Breughel geschilderd werd, wellicht de bekendste
Pajotter.



De kip met champignons paste daar volkomen bij en met het retabel van Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek konden we een ‘must’ voor iedere kunstliefhebber afvinken. Het
enthousiasme van de kunstsmid met wie we kort nadien kennis maakten, hield ons in
de artistieke sfeer.

Als afsluiter kwamen we door het verrassingsbezoek aan het kasteel van de familie Van
Waeyenberge met beide voeten in de Vlaamse ondernemingswereld terecht, die zo
toont dat zij stevig van zich kan afbijten. Dat kunnen alle Pajotters zeggen als je het
verhaal hoort over de hardnekkigheid waarmee ze de dreigende verfransing in de jaren
zestig van de vorige eeuw een halt toegeroepen hebben.

Kortom, een zeer afwisselende en sfeervolle dag die het Pajottenland en Brugge dichter
bij elkaar gebracht hebben. Proficiat en hartelijk dank aan het echtpaar Proesmans,
dat ons de ene verrassing na de andere bezorgde.



